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Keuzefi lm voor de Vredesweek: ‘BARDSONGS ‘ 

Regie: Sander Francken
Dinsdag 19 september, 18.30 uur
Filmhuis Bussum Brediusweg 1, 1401 AA Bussum. Toegang € 11,-  

Reserveren via: www.fi lmhuisbussum.nl/programma/bardsongs-met-nagesprek

In het kader van de Vredesweek,  
van 16 tot en met 24 september 
wordt dinsdag 19 september 18:30 
eenmalig de fi lm BARDSONGS, een 
meesterwerk van de Bussumse fi l-
maker Sander Francken op verzoek 
van Zinspiratie in Filmhuis Bussum 
vertoond. Na afl oop gaat de voor-
steller Hans Roelofsen in gesprek 

met Sander Francken die met zijn fi lm een bijdrage leverde aan het onderlinge 
begrip tussen verschillende volkeren. De overeenkomsten tussen mensen in 
verschillende culturen zijn veel groter dan de verschillen zoals de fi lm ons leert. 
Door sterk de nadruk te leggen de eigen identiteit worden verschillen uitver-
groot en worden religie en ideologie vaak misbruikt voor politieke doeleinden. 
Dat we in wezen weinig van elkaar verschillen vat Francken samen in een 
citaat van Emily Brontë:” “Whatever souls are made of, his and mine are the 
same’. 

Over de fi lm
BARDSONGS bestaat uit drie wijsheidsverhalen, alledrie gebaseerd op volks-
liederen uit India en Mali. Het eerste verhaal speelt in Jadphour in India, waar 
een vader en zijn zoon de kost verdienen met het verzamelen en verkopen van 
plastic afval. Het verdwijnen van hun kameel blijkt een ‘blessing in disguise’. 
De tweede volksvertelling vertelt over de jonge Malinees Bouba, die naar de 
stad trekt om een antwoord te vinden op een cryptische vraag van zijn leraar. 
Hij ontmoet verschillende mensen die hem verschillende antwoorden geven, 
wat hem leert zelf na te denken. En het derde verhaal gaat over een vader 
en dochter in India, die op weg gaan om een kalf te verkopen en onderweg 
tot andere inzichten komen. De verhalen, die elk een duidelijke boodschap in 
zich dragen, worden gezongen en gespeeld in hypnotiserende klanken en zijn 
gevangen in oogstrelende beelden van de weidse natuur en kleurrijke gemeen-
schappen in India en Afrika. De Bussumse regisseur Sander Francken (maakte 
o.a. ‘Pleidooi’ en verschillende documentaires) heeft een bijzondere belangstel-
ling voor niet-westerse culturen. Voor BARDSONGS vond Francken de acteurs 
vrijwel allemaal ter plekke.
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Voorwoord

In een periode waarin we niet langer klimaat-, milieu en geopolitieke kwesties 
voor ons uit kunnen schuiven is de behoefte aan betrouwbare kennis en infor-
matie groot. Het nastreven van het eigenbelang, van de eigen groep of eigen 
land botst met het algemeen belang in een wereld met acht miljard mensen. 
De uitstoot van broeikasgassen van een land hangt onder andere af van het 
aantal inwoners, de welvaart in het land, en de wijze waarop een land haar 
energie opwekt. China, de Verenigde Staten, India, Rusland, Indonesië, Brazilië 
en Japan stootten in 2019 samen  58,3% uit. Alle andere landen, die allemaal 
apart minder dan 2% van het totaal uitstootten, waren samen dus verant-
woordelijk voor 41,7% van de wereldwijde uitstoot. Bron: Helpdesk UvU. Het 
idee van binnen eigen grenzen terug trekken lost dus niets op te meer daar de 
eigen industriële productiewijze op zich al genoeg lucht-, water- en bodemver-
vuiling veroorzaakt en we mede afhankelijk zijn onze naburige landen waar-
mee onze rivieren ontspruiten. 

De gouden regels van alle wereldreligies en wijze fi losofen van ‘het goede le-
ven’ kunnen enigszins variëren, maar een aantal kernbeginselen worden in alle 
levensbeschouwingen gedeeld: Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt 
worden. Toon respect voor alles dat leeft. Betracht liefde en compassie door 
anderen te helpen wanneer dat nodig. Bewaar de integriteit in het dagelijks 
leven en streef naar gerechtigheid in de samenleving.  

De rivaliteit tussen belangengroepen leidt meestal tot het benadrukken van de 
eigen ‘identiteit’. Het gebrek aan kennis en angst voor het onbekende leidt tot 
de neiging vooral de eigen overtuigingen te bevestigen. Het delen van kennis 
en het besef dat de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen kan helpen 
om begrip, samenwerking en vrede te bevorderen tussen verschillende groe-
pen. Daarom wordt op ons voorstel dit Zinspiratie-seizoen dinsdag 19 septem-
ber 18:30 geopend in Filmhuis Bussum met de inspirerende fi lm ‘Bardsongs’, 
een meesterwerk van de Bussumse fi lmregisseur Sander Francken.

Omslag
De sterrenkundige dr. Margot Brouwer combineerde voor de omslag van ons boekje een foto 
van het spiraalvormiger sterrenstelsel Messier 51 met een doorsnede van de nautilusschelp.  
Fibonacci (Leonardo da Pisa 1170-1240) was de wiskundige die het patroon ‘de universele 
regel van de natuur’ ontdekte en de daarin besloten Fibonacci getallenreeks. Nicolaas Coper-
nicus gaf met zijn heliocentrisch model de aanzet en Johannes Kepler verklaarde de elipsvor-
mige baan van de planeten om de zon en Galileo Gallilei (1564-1642) bevestigde met zijn 
telescoop de juistheid van de theorie. Psalm 19: De hemel verhaalt van Gods majesteit, het 
uitspansel roemt het werk van zijn handen. De term ‘liber naturae’ het boek van de natuur, 
was al sinds de oudheid een veel gebruikte uitdrukking. Baruch Spinoza (1632-1677) was 
met zijn fi losofi e over de in cde kosmos immanente goddelijke natuur een inspiratiebron voor 
veel wetenschappers o.a. Albert Einstein.



Ziel zoekt zin
 
Pauline Weseman 

	 Donderdag 2 november 20.00 uur 	
Remonstrantse Kerk, Koningslaan 2b, Bussum.Toegang e 10,-

Een crisis kan je doen schudden op je grond-
vesten. Hoe ga je verder als alles anders is? 
Hoe vind je zin en betekenis in dat wat je 
is overkomen? Journalist Pauline Weseman 
neemt je mee in haar zoektocht en die van 
tientallen andere zinzoekers.

Pauline Weseman doorliep meerdere exis-
tentiële crises, onder meer nadat haar man 
overleed aan kanker. Voor Trouw en Volzin 
vroeg zij zinzoekers twee jaar lang naar hun 
keerpunt, waarin zij niet meer uit de voeten 

konden met het geloof van hun jeugd maar hun christelijke wortels niet los 
wilden laten. Dan blijkt dat juist door een crisis nieuwe ideeën en vormen van 
zingeving ontstaan. Deze mensen komen uit bij een – voor hen – verrassend 
nieuw, doorleefd christendom. Met ruimte voor creativiteit, kunst, poëzie, 
lichamelijkheid en activisme.

De interviews, reportages en duidende essays verschenen eind 2022 in het 
boek ‘Ziel zoekt zin. Hoe verder als je geloof het niet meer doet’ bij Uitgeverij 
Zilt. Terwijl de interviews rond het boek nog verschijnen, krijgt Pauline Wese-
man zelf met de ziekte te maken en voltrekt zich opnieuw een zoektocht naar 
zin en betekenis. In hoeverre speelt het geloof daarin nog een rol? In deze 
lezing neemt Pauline Weseman je mee in haar zoektocht. Wat helpt wanneer 
het erop aankomt en hoe geef je daar meer ruimte aan? In het interactieve 
gedeelte daarna is ruimte voor een gesprek met wederzijdse vragen.

Pauline Weseman (1972) is journalist, auteur, religiewetenschapper en biografisch coach. 

Ruim 30 jaar schrijft ze voor diverse media. Sinds 2012 geeft ze les op de School voor de 

Journalistiek in Utrecht, onder meer in zingeving, interculturele communicatie en creatief 

schrijven. Ze geeft schrijfretraites, workshops en lezingen over het levensverhaal, onder meer 

in Dominicanenklooster Huissen. www.paulineweseman.nl
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Spinoza’s Multiversum 
Een verhaal over Wetenschap, Filosofie en Zingeving 

Dr. Margot Brouwer 

Dinsdag 10 oktober 20.00 uur
Apostolisch Genootschap, Meulenwiekenlaan 49 

	 1402 TC Bussum. Toegang e 10,-

Dr. Margot Brouwer groeide op in een gelovig ge-
zin, maar werd aan de universiteit geconfronteerd 
met een ander wereldbeeld: een leeg, onbarm-
hartig universum waarin voor God geen plaats 
leek te zijn. In de lezing neemt Margot ons mee in 
een worsteling met existentiële vragen. Wat bete-
kent de kennis dat wij uit sterrenstof bestaan voor 
ons? Hoe ga je om met je eigen nietigheid? Kun 
je je nog geborgen voelen in een oneindig heelal? 
Margot was beslist niet de eerste die hierover diep 
heeft nagedacht. De filosoof Baruch de Spino-
za, geestelijke vader van de Verlichting, werkte 
vierhonderd jaar geleden al uit hoe wij verbinding, 

zin, en zelfs geluk kunnen vinden in onze eenheid met een eindeloos multiver-
sum dat hij ‘God’ durfde te noemen. Vooral in onze tijd kan deze driehoeks-
verhouding tussen wetenschap, filosofie en zingeving onze blik verwijden van 
de waan van alledag naar de peilloze diepten van ruimte en tijd, en uiteindelijk 
naar wie wij werkelijk zijn. In Spinoza’s visie, van God als eenheid van alles wat 
bestaat, vond Margot antwoorden op de grootste existentiële vragen. Deze 
sleutel opende niet alleen de deur van de wetenschap naar de filosofie, maar 
ook die naar de mystiek: het spirituele besef dat alles uit één goddelijk geheel 
bestaat en dat de mens daar onlosmakelijk deel van uit maakt. Deze pan-
theïstische visie is ook terug te vinden in spirituele stromingen als de Advaita 
(non-dualiteit), het Taoisme, het Sufisme en Christelijke mystiek. 

Dr. Margot Brouwer studeerde Natuur- en Sterrenkunde aan de Universiteit van Amster-

dam, en rondde daar als eerste student de master ‘Gravitation and Astroparticle Physics’ af. 

Vervolgens promoveerde Brouwer aan de Universiteit Leiden op het onderwerp van donkere 

materie en alternatieve zwaartekracht, en werkt als sterrenkundig onderzoeker aan de Uni-

versiteiten van Amsterdam en Groningen. Binnenkort verschijnt een boek over de combinatie 

van natuurwetenschap en zingeving en Spinoza’s filosofie.
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Effectief tijdbeheer in de combinatie carrière en gezin 

Ineke E. Kievit-Broeze 

Dinsdag 21 november 20.00 uur
Doopsgezinde Kerk, Wladimirlaan 10, 1404 BB Bussum 
Toegang e 10,-

Ineke Kievit was als socioloog werkzaam eerst 
als docent en later in het bedrijfsleven. Samen 
met haar man had zij daarbij de zorg voor 
twee kinderen.  Al snel werd haar duidelijk 
hoe lastig het is de eigen ambities te com-
bineren met het gezinsleven. Dat werd de 
aanleiding voor haar eerste boek: Effectief 
tijdbeheer, zingeven aan de tijd van je leven. 
Het werd een bestseller die inmiddels de derde 
druk beleefde en ook in Duits werd vertaald. 
Daarnaast schreef ze twee boeken over haar 
eigen roots: 
De Zuster van mijn Moeder en een boek over 

het onderduikkindje dat door haar grootouders werd opgenomen: ‘De Pape-
gaaien van Moshe’, dat ook in een het Engelse vertaling verscheen.

Ineke Broeze werd geboren in Steenwijk in 1948 en verhuisde met haar ouders naar Hui-

zen  net voor haar tiende verjaardag. Na haar schooljaren aan het gymnasium in Hilversum 

studeerde zij in 1972 af als organisatiesocioloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Ze volgde daarbij extra vakken organisatiepsychologie en economie. Na een internationale 

carrière van meer dan 50 jaar werkzaamheid als coach en organisatieadviseur, is zij nog steeds 

actief als coach, schrijver en met het geven van lezingen.

Politiek en religie, een gevaarlijke alliantie?

Professor Theo W.A. de Wit

Dinsdag 12 december 20.00 uur
Majellakapel, Iepenlaan 26, 1404 PW Bussum. Toegang e 10,-

In een goed begrepen democratie ondergaat 
elke religieuze heilsleer een  ‘narcistische kren-
king’; het resultaat van een geschiedenis van val-
len en opstaan. Maar wat is een goed begrepen 
democratie? En wat wanneer zich ook politieke 
‘heilsdoctrines’ aandienen, zoals de laatste an-
derhalve eeuw is gebeurd? Dan ontwikkelt een 
collectieve instantie zoals de staat, een klasse, 
een natie, een ras, het volk of zelfs de mensheid 
zich tot een heilsinstantie. In zijn voordracht 

geeft Theo de Wit voorbeelden van zowel de politisering van religieuze als 
niet- of antireligieuze heilsinstanties. Via deze weg zal ik verdedigen dat een 
leefbare en vruchtbare relatie tussen religie en politiek kan worden samen-
gevat in de volgende formule: ‘Politiek moet zich verre houden van een of 
andere heilshorizon of ontknoping (denk aan een ‘einde van de geschiedenis’, 
een eensgezind volk of een rationele staat), religies moeten afzien van elke 
garantie door de politieke macht.’ Voor de politiek betekent dit dat zij erkent 
dat er existentieel urgente vragen zijn die zich toch niet lenen voor politieke of 
wetenschappelijke probleem oplossing. Daar dient de politiek ruimte te geven 
aan religies en andere levensbeschouwingen die een notie hebben van wat 
heilzaam of helend is. 

Theo W.A. de Wit (Utrecht, 1953) studeerde theologie en filosofie in Nijmegen. Sinds 1986 

was hij als universitair docent sociaal-politieke filosofie en cultuurfilosofie verbonden aan de 

Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en vervolgens aan de Universiteit van Tilburg 

(UvT). In 2009 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzor-

ging in justitiële inrichtingen aan de UvT. De Wit publiceerde over thema’s als democratie, 

macht en representatie, de verbinding en scheiding van politiek en religie, multiculturaliteit en 

tolerantie. Hij schreef een proefschrift over de politieke filosofie van Carl Schmitt en publiceer-

de essays over Thomas Hobbes, Walter Benjamin, Jacob Taubesen Alain Finkielkraut.
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Hernieuwde belangstelling voor de filosofie van 
Hannah Arendt

Wim Dooge 

Donderdag 8 februari 20.00 uur. Tindalvilla
Nieuwe ’s Gravelandseweg 21 Bussum. Toegang e 10,-

Hannah Arendt (1906 –1975) Duits-Amerikaans 
filosofe en politiek denker van joodse afkomst, 
was naar de VS gevlucht voor het nationaalsoci-
alisme waar zij zich verdiepte in het ontstaan van 
totalitaire politieke systemen. Het ging haar erom 
concrete situaties in de wereld te begrijpen en een 
actuele crises te duiden. Vooruitgang betekende 
voor haar een historistische illusie: de soci ale 
kwestie plaatste ze buiten de politiek en ze kriti-
seerde bevrijdingsbewegingen, identiteitspolitiek 
en andere vormen van slachtofferisme. Politiek 

handelen kan volgens Arendt nooit gebaseerd worden op een afgebakende 
doctrine zoals socialisme, liberalisme of conservatisme, maar moet uitgaan 
van pluraliteit, de veelheid aan mogelijke gezichtspunten in een zaak. Politiek 
handelen is de moeilijke kunst van het oordelen, rekening houdend met de 
menselijke diversiteit in een gegeven historische situatie. Arendt meende dat 
noch Herzls visie van een Joodse staat, noch de zionistische praktijk de lang-
verhoopte oplossing zou zijn voor het eeuwenlange antisemitisme. Ze voorzag 
dat Israël een nieuwe oorzaak van spanning zou worden voor de Joden die 
in de diaspora achterbleven en dat Palestijnse Arabieren gedwongen zouden 
worden om te vertrekken of tweederangsburgers te zijn. Voor haar boek ‘The 
Origins of Totalitarism’ (1951) is sinds de oorlog in Oekraïne, de ontwikkelin-
gen in China en Iran een hernieuwde belangstelling.

Wim Dooge studeerde bedrijfseconomie en filosofie in Rotterdam, Heidelberg en Amster-

dam. Hij was zowel werkzaam in het bedrijfsleven als in de non-profit sector.

Wat is het goede leven?  
Volgens   Immanuel Kant en Jonathan Haidt

Dr. Jelle van Baardewijk

	Donderdag 18 januari
	Lutherse Kerk Mecklenburglaan 50 1404 BJ Bussum
 Toegang e 10,-

Het is tijd om deze verandering – van een bijna 
amoreel tijdperk (’70-’08) naar onze morele 
tijden – in het licht van de wetenschappelijke en 
wijsgerige ethiek te bezien. Daartoe geeft filosoof 
Jelle van Baardewijk een lezing en nodigt hij u 
uit tot discussie. Hij bespreekt tijdens zijn lezing 
een bladzijde uit de ‘Grundlegung’ van Immanuel 
Kant, te weten blz. 1 van het eerste hoofdstuk. 
Allicht één van de belangrijkste bladzijden ge-
schreven in de geschiedenis van de moraalfiloso-
fie! Daarnaast behandelt hij het spraakmakende 
boek ‘Het rechtvaardigheidsgevoel’ van Jonathan 

Haidt. Van Baardewijk zal toelichten waarom dit boek tamelijk revolutionair 
is en bepaald geen vrolijke boodschap heeft voor wat er ons nog te wachten 
staat aan morele schermutselingen in de komende jaren. Ter voorbereiding 
kunt u (hoeft niet) de hoofdstukken 6 en 7 van dit boek bestuderen. Haidt is 
een psycholoog die empirisch onderzoek verrichte naar moraal. Zijn kernge-
dachte is dat moraal gelaagd is en veel breder moet worden gezien dat wat de 
gemiddelde progressieve hoogopgeleide (hipster/ boomer) ervan maakt aan de 
koffietafel. Hij heeft zware kritiek gekregen op zijn boek maar de verkoopcij-
fers liegen er niet om. Wij gaan het boek bespreken en zelf beslissen wat de 
waarde van zijn argumentatie en onderbouwing is! 

Jelle van Baardewijk is universitair docent maatschappelijke bestuurskunde aan de VU. Hij 

is tevens lector bedrijfsethiek aan de Hogeschool Rotterdam. Van zijn hand verscheen een 

recente publicatie over de ingewikkelde wereld van hypotheekadvies en over belastingont-

wijking in Nederland. Samen met Ad Verbrugge en Govert Buijs schreef hij het Goede leven 

en de vrije markt, waarvoor zij de Socrates Wisselbeker voor beste filosofieboek in 2018 

wonnen. In 2023 kreeg Jelle een compliance award voor de originele wijze waarop hij bedrijf-

sethiek concreet maakt en wijsgerig doortimmert. Hij presenteert het YouTube-programma 

De Nieuwe Wereld.
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Religie in de wereld en in ontkerkelijkt Nederland 

Dr. Ernst van den Hemel 

Dinsdag 19 maart 20.00 uur
Majellakapel Iepenlaan 26 Bussum. Toegang € 10,-

Steeds minder Nederlanders noemen zich religi-
eus, maar dat betekent niet dat religie geen rol 
meer speelt in onze samenleving. Conservatieve 
politici begrijpen dat beter dan progressieve. 
Elk jaar komen er cijfers uit waaruit blijkt dat de 
ontkerkelijking in ons land verder toeneemt. Voor 
het eerst zijn er meer Nederlanders niet-religieus 
en sluiten er weer meer kerken. Tegelijkertijd is 
er veel aandacht voor het ritueel van Pasen, en 
of je het nu erfgoed, traditie, verheven klassieke 
muziek of The Passion religieuze kitsch noemt, 
het lijdensverhaal van Christus trekt ieder jaar 

weer miljoenen bezoekers en kijkers. En wat te denken van politieke debatten 
waarin ‘de islam’ tegenover ‘christelijke waarden’ of ‘tradities’ gezet wordt? 
En dan hebben het nog niet eens over de internationale situatie: wereldwijd 
groeien alle religies, en zonder begrip van religie is de politiek van Thailand, 
Brazilië, Iran, Pakistan en India niet volledig te begrijpen. In Saudie Arabië werd 
als reactie op de revolutie in Iran door het koningshuis Saud alle ruimte gege-
ven aan het wahabisme dat hun gezag respecteert. In Rusland waar nog geen 
2% van de bevolking inhoudelijke kennis heeft van de bijbel en in de VS wordt 
religie voor de politieke kar gespannen. In deze lezing wordt in deze kwesties 
het gebruik van emoties in de media nader belicht met als doel het debat over 
religie op een hoger plan te brengen.

Ernst van den Hemel is als religiewetenschapper gespecialiseerd in de verknopingen van 

religie, erfgoed, politiek en populaire cultuur. Hij promoveerde in 2011 aan de Universiteit van 

Amsterdam op een proefschrift over literaire en politieke dimensies in het werk van Johannes 

Calvijn. Sindsdien doceerde hij aan de UvA en aan de Universiteit Utrecht. Hij was research 

fellow aan Université Paris 8, UC Berkeley, The Chinese University of Hong Kong en aan het 

Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht. Sinds 2016 werkt hij bij het Meertens 

Instituut, vanaf 2019 bij de interdisciplinaire onderzoeksgroep NL-Lab, doet hij onderzoek 

doet naar Nederlandse cultuur en identiteit in heden en verleden. Sinds 2022 is hij voorzitter 

van het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap. In 2023 ontving hij een ERC 

Consolidator Grant voor onderzoek naar Religieuze Themaparken. 
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Noteert u alvast in uw agenda de 27 februari waarvan de invulling van 
de lezing nog niet defi nitief kon worden vastgelegd. Het programma 
voor april en mei verschijnt begin 2024 op de website www.cciv.nl 

Aanmelden en Inlichtingen

Indien u een cursus wilt bijwonen bent u altijd welkom, maar aanmelding 
vooraf  bij via de website (www.cciv.nl) maakt het voor de organisatie een stuk 
gemakkelijker.

U kunt ook een email sturen: adm.cciv@gmail.com. 
Daarnaast kunt U zich telefonisch (035 6947051) of schriftelijk melden 
bij dhr. B. Budding, Cort van der Lindenlaan 39, 1412BX Naarden.

Wij verzoeken U de kosten voor de lezing € 10,-  over te maken op rekening-
nummer NL57 INGB 0003 4162 07 t.n.v. Centrale Commissie Interkerkelijk 
Vormingswerk. 

U kunt ook bij binnenkomst contant betalen.
Voor aanvullende inlichtingen kunt u terecht op onze website, 
www.cciv. nl, of per e-mail: adm.cciv@gmail.com 

Voor algemene informatie kunt u zich wenden tot secretaris Hans Roelofsen: 
hansroelofsen@tindal.nl of telefoon 06 40011245

www.cciv.nl

De in de commissie deelnemende kerkgenootschappen van zijn:
Apostolisch Genootschap • Evangelisch-Lutherse Gemeente • Remonstrantse 
Gemeente Doopsgezinde Gemeente • Protestantse Gemeenten • Rooms-
Katholieke Parochie van de Heilige Drie Eenheid • Vrijzinnigen Naarden Bussum

Quote Spinoza: ‘Aangezien de denkwijzen van mensen zodanig verschillen dat sommigen 

gemakkelijker dan anderen de een of andere vorm van geloof omarmen, concludeer ik dat 

iedereen vrij zou moeten zijn om voor zichzelf de basis van zijn overtuiging te kiezen en dat 

geloof alleen zou moeten worden beoordeeld op de vruchten die het voortbrengt.’ 

(Tractatus Theologico Politicus 1670)
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Programma 2023 - 2024

 Datum Tijd Locatie Onderwerp/Titel

• 19 september 18.30 uur Filmhuis Bussum  ‘Bardsongs ‘ met nagesprek 
     met regisseur Sander Francken 

1 10 oktober 20.00 uur Apostolisch Spinoza’s Multiversum 
   Genootschap Een verhaal over Wetenschap,  
    Filosofi e en Zingeving
    Dr. Margot Brouwer
 
2 2 november 20.00 uur Remonstrantse Kerk Ziel zoekt zin
    Pauline Weseman

3 21 november 20.00 uur Doopsgezinde kerk Effectief tijdbeheer in de 
    combinatie carrière en gezin
      Ineke E. Kievit-Broeze

4 12 december 20.00 uur Majellakapel Politiek en religie, 
    een gevaarlijke alliantie? 
    Professor Theo W.A. de Wit

5 18 januari  20.00 uur Lutherse Kerk Wat is het goede leven?
    Van Immanuel Kant en   
    Jonathan Haidt
    Dr. Jelle van Baardewijk

6 8 februari 20.00 uur Tindalvilla Hernieuwde belangstelling voor  
    de fi losofi e van Hannah Arendt
    Wim Dooge

7 19 maart 20.00 uur   Majellakapel Religie in de wereld en in 
    ontkerkelijkt Nederland
    Dr. Ernst van den Hemel

Zinspiratie
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Aanmelden en inlichtingen op www.cciv.nl • Ook voor extra last-minute  lezingen


